
EGYPTE:  Western Desert en The Great Sand Sea 
Van 1-9-2011 tot 15-9-2011 

  
Unieke 15 daagse groepsreis doorheen de woestijn van het mysterieuze Egypte. 

Met Toyota Landcruisers trekken we door de Westelijke Woestijn en The Grand 
Sand Sea. Ayman, onze Egyptische gids brengt ons met zijn ervaren chauffeurs 
naar magische plaatsen, die tot ieders verbeelding zullen spreken… 
Deze intense reis waarin we dagenlang, de klok rond, vol-ledig omringd zijn door 

 diverse woestijnlandschappen, zal ieders leven veranderen… 
  

Dag 1: Vlucht Brussel-Cairo. 
Shopping in Soeks Khan el Khalili. overnachting  Hotel Oasis. 

 Dag 2: Cairo/Baharia 
Na het ontbijt in het hotel en briefing door Ayman, bezoeken we het plateau van 

Gizeh met zijn mystieke piramides. 
 Vandaar rijden we naar  Baharia Oasis, richting woestijn. 

Na een avondje muziek en dans bij Abdel Sadek, die het instrument Simsimeyya 
bespeelt, overnachten we in het DFC camp. 

 Dag 3: Baharia/Gara Cave 
Ontbijt in het kamp en daarna sightseeing in Baharia. We bewonderen er ook de 

Golden Mummies en de kleurrijke graftombes. 
Na de lunch op het terras van Bayumi, trekken we verder naar de Gara Cave. 

Vanavond eten en slapen we voor de eerste keer in “Open Air” onder een 
fonkelende sterrenhemel. 

 Dag 4: Gara Cave /White Desert 
We ontwaken onder een stralende zon en doen ons te goed aan een heerlijk 

woestijnontbijt. 
Van Gara Cave rijden we naar de Witte Woestijn. Deze woestijn dankt haar 

naam aan de indrukwekkende witte kalksteenformaties, gevormd door tijd en 
klimaat. 

 In de namiddag wandelen we onze slaapplaats binnen en omstreeks 
 19u aperitieftijd en diner rond het kampvuur. Overnachting “Open-Air”. 

Dag 5: White Desert 
Een volledige dag in de puurheid en schoonheid van de Witte Woestijn. 

 Een woestijnbad onder de palmbomen van de minioase Einsiru hoort er ook bij! 
Overnachting “Open-Air” 

 Dag 6: White Desert/Great Sand Sea 
Na het ontbijt vertrekken we naar de Oase Farafra. Terwijl de crew inkopen 
doet voor de volgende dagen, gaan wij ons onderdompelen in de “Natural Hot 

Springs” van Farafra. 
Daarna bewonderen we de natuurlijke kunst van Badr El Mogny. 

Na de lunch rijden we verder naar The Great Sand  Sea, waar we terug 
overnachten in “Open-Air”. 

Dag 7: The Great Sand Sea 
Een ganse dag op ontdekkingstocht doorheen de Grote Zandzee. 

We wandelen en beklimmen de enorme zandduinen en laten onze voetsporen na  
als kleine stipjes in het grote geheel… 

Overnachting “Open-Air” in deze zee van zand. 



  
Dag 8: Great Sand Sea/Bir Wahed 

Na onze ochtendwandeling spoelen we het zand af en laten we onze lichamen 
drijven in de natuurlijke warmwaterbaden van Bir Wahed, die destijds als bij 

toverslag ontstonden tussen de witte zandduinen. 
Na de lunch trekken we verder naar de oase Siwa. 

Overnachting “Open-Air” in Bir Wahed. 
  Dag 9: Bir Wahed/Siwa/Bir Wahed 

Na het ontbijt zijn we klaar om één van de mooiste oases van Egypte te 
betreden: Siwa Oasis. 

 Na een adembenemende wandeling bezoeken we de oase van Alexander de 
Grote, de Amoun Tempel, Old Siwa en Gable El Mawta  (mountain of death), 

 de Hot Springs waar ooit Queen Cleopatra zich onderdompelde. 
Overnachting "Open Air" of in een lokaal hotelletje. 

 Dag 10: Bir Wahed/Siwa/Bahrain 
We verlaten Bir Wahed en zetten onze ontdekkingsreis verder. 

Via Siwa komen we aan in de Bahrain Depressie (een gebied onder het niveau van 
de zeespiegel), waar we overblijfselen vinden uit de  Grieks-Romeinse tijd. 

We krijgen er niet genoeg van, want hier zetten we terug ons kamp op voor een 
nachtje “Open-Air”. 

Dag 11: Bahrain/Setra 
Deze morgen zeggen we Bahrain “vaarwel”. Of wordt het een “tot ziens…” 

Ayman en zijn ondertussen vertrouwde chauffeurs, brengen ons terug richting 
Baharia. Overnachting “Open-Air” in de zeer speciale depressie van Setra. 

 Dag 12: Setra/Baharia 
Baharia heet ons terug welkom. We wandelen en kuieren wat rond in het 

authentieke hart van deze grote oase, waar we eventueel nog wat souvenirs en 
karkadeethee (gedroogde hibiscusbloemen) kunnen kopen. 

Na een laatste thee of verfrissing op het terras van Bayumi, die ons steeds met 
een innemende lach ontvangt, verwelkomt ook het DFC kamp ons terug. 

 En wie weet is zelfs Abdel Sadek terug van de partij! 
Moe en voldaan overnachten we in de thuisbasis van Desert Fox Club. 

 Dag 13: Baharia Oasis/Wadi Hitan/El Kossor 
We nemen afscheid  van Baharia en zijn inwoners en rijden verder naar Wadi 

Hitan. 20.000 miljoen jaar geleden was dit een oceaan. fossielen, zoals 
haaientanden en de overblijfselen van walvissen zijn de stille getuigen van wat 

hier ooit was… 
In dit gebied ligt  El Kossor, waar stenen en zandduinen lijken op kastelen. 

In dit indrukwekkende kader gaan we voor de laatste keer gezellig rond het 
kampvuur zitten om deze nacht  afscheid te nemen van de Egyptische 

sterrenhemel… 
 Dag 14: El Kossor/Wadi El Rayan/Cairo 

Een laatste “desertbreakfast” en voor we terug naar Cairo rijden, gaan we 
zwemmen tussen het riet in de prachtige, rustgevende zoetwatermeren van 

Wadi El Rayan. 
Na de lunch op naar Cairo voor een laatste nacht in het Hotel Oasis. 

  
 



Dag 15: Cairo/Brussel 
Vandaag nemen we afscheid van Ayman en zijn “drivers” en we keren vol mooie 

gedachten en intense ervaringen terug huiswaarts… 
  
  

 NOOT: Door het uitzonderlijke karakter van deze reis en de recente 
ontwikkelingen in Egypte, kan het programma, afhankelijk van de 

omstandigheden ter plaatse, gewijzigd worden. 
 
 
 

PRIJS: van 7 tot 10 personen: € 1610 
              vanaf 11 personen:     € 1465 

 
 

Inbegrepen:  
- Alle accommodatie van overnachtingen, vervoer, maaltijden en                
dranken in de woestijn. 
- Alle toegangsprijzen zoals vermeld in het programma. 
- Visum (verplicht aan te kopen in Cairo ong.15 euro) 
 
Niet inbegrepen: 
 - Vliegtuigticket (tussen 250 en 50O euro, afhankelijk van tijdstip boeking, hoe 
vroeger geboekt hoe goedkoper!) 
- Annulatie-en repatriëringsverzekering (verplicht!) 
- Dranken en maaltijden hotelverblijf (€ 50) 
- Alle alcoholische dranken en persoonlijke uitgaven. 
- Fooien toegang + chauffeurs (€ 100) 
- Fooi gids Ayman zelf te bepalen 
  
Inschrijvings-en betalingsvoorwaarden: 
Je bent ingeschreven na storting van 500 euro  
op rek.nr. 979-1716132-13 én ontvangst van een kopie van je reispas (verplicht!), 
reispas mag  geen stempels van Israël bevatten en moet minstens nog 6 maand 
na terugkeer geldig zijn. Ook een inschrijvingsformulier dient ingevuld te 
worden. 
Een 2de voorschot van 500 euro schrijf je over uiterlijk 15 juni 2011. 
Het saldo betaal je uiterlijk op 1 augustus 2011, 1 maand voor afreis. 
  

Alle inlichtingen: Linda Bogaert 
Molenstraat 46, 8820 Torhout 

 
Tel. 050/371750 of 0499/206620 Email: lindadesertwoman@hotmail.com 

Foto’s en reisverhalen van vorige reizen vind je op 
www.lindadesertwoman.netfirms.com   

  
  

Wil je met me meereizen, wacht niet te lang, er is een beperkt aantal plaatsen 
(max.12) 



  
  
  

  


